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Anialarra sept 2020 : kort maar goed
door Jack London (Continent 7)

Zoals de meeste activiteiten in 2020 werd de planning van de 15 dagen durende Anialarra-expé van
september bepaald door de regels opgelegd in verband met de Covid 19-pandemie. Omdat de jaarlijkse 3
weken durende augustusexpeditie niet had kunnen plaatsvinden, was de opzet wat ingewikkelder dan de
andere jaren. Alle kampeer- en persoonlijk materiaal moesten nog worden omhoog gesleurd. Hoewel we
zoals steeds de officiële toestemming hadden van de overheid van Navarra om in het natuurreservaat aan
de Spaans-Franse grens te exploreren, hebben we onze ambities wat moeten bijstellen en geen verre diepe
tochten gepland om de risico’s te beperken en ons geen problemen op de hals te halen. Ook moesten we de
verantwoordelijkheid nemen om naar een streek (Navarra) te gaan die door België het etiket “rode zone”
opgeplakt had gekregen. Aangezien het hele Anialarragebied onbewoond is, was dit in feite een nulrisico
en volgden we eerder de geest, dan de letter van de wet.

Zo zijn we dus vanaf ons basiskamp, de chalet van Arsip op de Bracas, voor twee weken naar no man’s
land Anialarra getrokken. Op de lapiaz hebben we tijdens ons verblijf, de aanloopweg heen en weer
inbegrepen, als enige levende wezens 4 mensen, tientallen gemzen, enkele gieren, kauwen en
Alpenkraaien, en natuurlijk ook schapen ontmoet. En dan nog op veilige afstand! Dus feitelijk zaten we in
vrijwillige quarantaine met onze bubbel van 5 (of 6 voor de laatste dagen): Paul, Annette, Frits, Krzysztof,
Lieven en Jack!
In deze weliswaar kleine ploeg waren zowel SC Avalon (VVS), GRSC en Continent 7 (UBS)

vertegenwoordigd. De
organisatie werd gedragen door
de Vlamingen, die het klappen
van de zweep kennen en over het
materiaal beschikken. Zowel
vanwege VVS als UBS
(ComExplo) werd de expeditie
financieel gesteund. Deze
subsidie werd met dank
aangenomen en nuttig besteed!

Wat moeten we onthouden over
deze expeditie? Vooreerst de
prima sfeer, normaal met die
vrolijke bende, allemaal mensen
die op het juiste moment ook
serieus kunnen zijn. Gedurende
de eerste week was het weer ook
aangenaam mild, we kwamen

zelfs bijna in de problemen op het vlak van watervoorziening. « Gelukkig » kwam de regen dan toch net op
tijd onze watervoorraad aanvullen want het weer is jammer genoeg gekeerd. Omdat het overdag meestal
droog was en het vooral ’s avonds regende ondervonden we er niet echt veel hinder van. Gedurende twee
zware stormnachten waaide een wind van rond 100 km/u. De hevige windstoten takelden onze The North
Face-tenten duchtig toe ondanks de door Annette aangebrachte verstevigingen en al haar goede zorgen. En
dan werd als hoogtepunt, na een plotse temperatuurval, een pak sneeuw voorspeld. Dus werden we
genoodzaakt het kamp een dag eerder op te breken. En we hebben er goed aan gedaan want die vroege
winterprik bracht een laag van 30 cm sneeuw gedurende de nacht, misschien zelfs meer daarboven op het
kamp dat toch op 2100 m hoogte ligt.
De exploraties zelf dan. Om de risico’s te beperken hebben we het oorspronkelijk plan om verder te gaan
exploreren en bivakkeren in het Systeem zelf, via de onderste ingang, en extreem stroomopwaarts in Tintin

Opstellen van onze bubbels
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(Quick en Flupke) verder te gaan zoeken naar de
eventuele verbinding met het complex Partages-
PSM, tijdelijk van ons verlanglijstje geschrapt. We
hebben ons eerder toegelegd op het verderzetten van
de zoektocht naar een rechtstreekse toegang naar die
galerijen. Zo hebben we aan de oppervlakte de
lapiaz, een echte gatenkaas, recht boven de
ondergrondse terminus van Quick & Flupke
(diaclase “Benoit Brisefer”) grondig onder de loep
genomen. De plaats is door de jaren heen natuurlijk
al door vele speleo’s doorkruist en menig gat is
gemarkeerd, dikwijls met een kruis. Sommige
hebben tot ontdekkingen geleid, maar dikwijls eerder
klein of te ver gelegen gezien hetgeen we nu weten
over het Systeem. Wijzelf, kleine Belgskes hebben al
75 dagen zwaar labeur op deze zone achter de rug.
Ondermeer in de blaasgaten die Paul en Annette
vonden tijdens hun wintertochten, zoals o.m.
Verdad, Pokemon, Grieta en zeker nog enkele
anderen. Al deze moeizaam opengemaakte simas
gingen echter nergens diep genoeg om tot op het
basisniveau doorheen de kalksteenlagen te dringen
(Sima de la Verdad was met -186 m de diepste).
Vanuit deze invalshoek en met de toposynthese van
Paul (een gekkenwerk!) in de hand, bleek dat de
AN672 Sima de los Groselleros ideaal gelegen was
en moest worden herbekeken. In 2010 onder handen
genomen, was de exploratie, ondanks de goede
aanzuigende tocht, toen op -80 opgegeven wegens de
vieze eindtrémie (instorting). Na verschillende
exploratiedagen moesten we nu weer eens vaststellen
dat we tegen dit obstakel, waar we strenge
“veiligheidsmaatregen” moesten in acht nemen
evenals een “fysieke afstand” respecteren, niet
opgewassen waren. En het is niet dat we geen moeite
hebben gedaan. Wel bleek er op halve hoogte in de
eindput nog een venster te zijn, waar we dan ook aan
zijn begonnen, maar we zullen er in de toekomst nog
wat harder aan moeten werken.
Ondertussen heeft vooral de, in 2019 ontdekte,
AN702 Sima de los Burros ons beziggehouden.
Frits en Jack hadden er vorig jaar gedurende vele

dagen hardnekkig in gewerkt. Dag na dag hadden ze smalle puttoegangen verbreed om uiteindelijk weer
eens op een nieuwe flinke vernauwing te stuiten rond -50. Wel met goede blazende tocht, dus konden ze
niet opgeven. En ze werden opnieuw verplicht om “burros” te spelen, dikwijls zwaar bepakt over en weer
te lopen en koppig door te zetten, zoals goede ezels het doen, vanwaar de naam van de grot (burros = ezels
in het Spaans).
Allereerst zijn ze begonnen met de verbredingen van 2019 nog wat comfortabeler te maken. De laatste
twee vlak op elkaar volgende hindernissen werden “Tata” en “Yoyo” genoemd (ter nagedachtenis van de
onlangs op 92-jarige leeftijd overleden Belgische zangeres Annie Cordy en wegens hun veelvuldig op- en
neergaan in deze putjes. Daarna hebben ze alles op alles gezet in de terminus, toepasselijk “Badaboum”
genoemd, die zich snel gewonnen moest geven en hen direct toegang gaf tot de 10 m diepe put “Patatras”.
Na een volgende opengewerkte put kwamen ze uit op een 40 m diepe put met verschillende fracties, Puits
des Têtus. En dat was pas een begin want daarop volgde onmiddellijk een P30 die zicht gaf op nog
minstens 3 keer zoveel. Het beste moest dus nog komen. Uiteindelijk was het toch niet zo best, want tijdens

In de ingangsput van Sima de los Groselleros

Op weg naar de exploratiezone
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de afdaling bleken de wanden rot en instabiel. Om een ietwat veilig equipement te kunnen uithangen moest
Frits heel wat energie verbruiken om de wanden op te kuisen en tonnen stenen naar beneden te gooien. Het
heeft ook veel geduld en kalmte gevergd van zijn ploegleden die boven hem aan de touwen hingen
bengelen. Uiteindelijk belandden ze na 102 m op de bodem van de Puits Pour le Meilleur et pour le Pire.
Enerzijds was iedereen zo goed als opgelucht toen ze “vaste” grond onder de voeten voelden en er geen
vervolg bleek te zijn beneden die grote instabiele breuk. Anderzijds was het jammer want op -216 was de
helft van de afstand al overbrugd om de “Graal” te bereiken. Een laatste tocht leverde nog een parallelle put
van 40 m op. Daarna werd alles gedesequipeerd, ondanks een laatst onopgelost vraagteken in de grote put:
een venster waar echter veel aan gewerkt zou moeten worden want in de huidige toestand ondoordringbaar.
Toch te herbekijken, maar waarschijnlijk zal het op dezelfde bodem uitkomen.
Ondertussen gingen de dagen voorbij. Omdat Paul een zware verkoudheid had (die hij trouwens vrijgevig
met de anderen heeft gedeeld), zocht hij een objectief dat dichter bij het kamp gelegen. De verleden jaar
gevonden AN709 Sima de la Tormenta met een ijskoude heel hevige tocht ligt in de zone van de FR3.

In Burros begint zowat elke put met een
vernauwing

De zone boven Quick & Flupke: tientallen
gaten die wachten op een eerste onderzoek.

Een deel van de ploeg aan de ingang van Sima de la Tormenta
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Gedurende 3 dagen zette hij samen met Annette en Lieven alles op alles om 5 meter heel smalle meander te
verbreden om uiteindelijk boven aan een P12 te raken. Aan de basis ervan zijn ze, na een ressautje, gestopt
voor het te smalle begin van een diepere put met een flinke echo. Het begin ervan was zelfs door onze
smalle van dienst niet te passeren. Een perspectief dat weer een jaar lang Pauls gekste dromen zal
beheersen. Naar een van zijn fantasierijke, nogal perverse dromen heeft de put al een naam gekregen:
“Puits des Nonnes”!
Samen met Frits, die geen minuut kan stilzitten, kamde Jack een deeltje van de lapiaz systematisch uit, met
het vaste voornemen een directe toegang naar Quick en Flupke te vinden. Het ene (al dan niet gekende) gat
na het andere werd onderzocht, zonder enig resultaat buiten het feit dat ze, op de lijst kwamen te staan en
beschreven werden om later in de nauwkeurig bijgehouden uitgebreide database van Paul te worden
opgeslagen. Die database bevat ondertussen een schat aan informatie. Uiteindelijk stuitten ze dan toch op
een brede, interessante barst. Niet echt anders dan de anderen, behalve dan dat op -5 een versmalling tussen
enkele blokken uitgaf op een R2, een kleine ruimte gevolgd door een forse versmalling met daarachter
vermoedelijk een put. Bovendien was er tocht. De richting van de tocht was voor hen van geen belang,
want wie verstaat nog iets van de steeds veranderende tochtrichtingen? Alleen al het feit dat er tocht was,
was voor hen genoeg! Na enkele uren werken, voornamelijk opkuis van blokken, onderstutting en
verbreding, kwamen ze uit op een mooie put van 20 m, weliswaar niet zo ruim want 1,5 x 1 m, maar toch

heel esthetisch. Doorheen een
smalle barst was een parallelle
put zichtbaar met een
motiverende echo! Het was de
geboorte van de AN453, diepte
-30, naam Sima de la
Esperanza.
Al de exploraties op die zone
vergden wel een dagelijkse
aanloop van een half uur ‘s
morgens bergaf over de lapiaz en
een half uur ‘s avonds bergop,
wel in een zeer mooie omgeving,
toch wanneer het niet motregende
of regende, maar dat werd ons
meestal bespaard.
De laatste dag voor kamp
opgebroken zou worden, gingen
Frits en Jack natuurlijk terug naar
de Sima Esperanza om de

versmalling “Blanche-Neige et les 7 Schtroumpfs te verbreden. Die maakte geen schijn van kans, en ze
kwamen in een bredere put van 20 m, waarin nog verschillende cheminees toekwamen. Aan de basis
volgde een R2, gevolgd door een smalle afhellende meander, lichtjes actief, maar die onmiddellijk te smal
werd om erin te kunnen. Zonder erg, want ze hadden nog genoeg energie om wat te verbreden en erdoor te
raken en uit te komen boven een supersmalle verticale P3, die in oppo werd afgedaald en daarna volgde
nog eens zo’n putje. Einde van dit jaar voor een nieuwe, nog nauwere, versmalling. Het is niet hopeloos,
maar er zal aan gewerkt moeten worden. Geschatte diepte -70, en de topo werd gedeeltelijk afgewerkt. Met
het plan om volgend jaar terug te komen werd de eerste P3 nog wat aangepast. Daarna werd alles
gedesequipeerd en wachtte hen een zware portage terug naar het kamp. Ze waren heel blij om Krzysztof te
zien aan de uitgang, hij had het initiatief genomen om tot daar af te zakken om hen te komen helpen.
En dat ondanks het feit dat hij en Lieven hen moesten vervloeken. Die werden vandaag naar een smalle
blazende barst in de lapiazwand, 400 m opwaarts van het kamp gestuurd. Ze konden echter geen gebruik
maken van de boormachines waar de andere ploegen mee weg waren en moesten uren enkel met hamer en
beitel proberen om in het vervolg te raken. Ondanks hun verwoede pogingen de harde rots te verbrijzelen,
moesten ze opgeven! Vervolg in 2021.
Tenslotte, en dit was eigenlijk het begin van de expeditie, werd in de ingangsput van de AN597 Sima
Regalo, nog een laatste vraagteken opgelost, met 40 m opbrengst. Die put was, zoals verwacht, een zijtak
van de hoofdput en kwam er lager terug bij.

In de zopas ontdekte Sima de la Esperanza



Anialarra 2020    5

Toch niet zonder belang, want dank
zij dit stukje topo, passeerde de
totale lengte van het Systeem van
Anialarra de 48 km !
De Sima Regalo die nog tot -140
geëquipeerd was gebleven, werd
definitief gedesequipeerd. Tenslotte
werd aan de uitgang het kruis
aangebracht dat aangeeft dat de
exploratie beëindigd is. Het einde
van een mooi en groot avontuur.
Zoals steeds hadden we graag nog
langer kunnen blijven, maar gezien
de aankondiging van klassering van
het massief als “witte zone”,
moesten we het kamp opbreken om
terug af te dalen naar de Bracas.
Gedurende de laatste droge uren
voor de komst van regen en sneeuw
werd het kamp opgebroken, altijd
een vervelende taak. Daarna een laatste zware portage om al het materiaal de berg af te krijgen. Frits en
Lieven liepen zelfs 2 maal zwaar bepakt over en weer. Het kamp werd afgesloten met een lekker warme
douche, een lekkere maaltijd en een heerlijk rustige nacht in de beschutting van de chalet van de Arsip.
Bleef nog enkel de lange terugreis om heel het rood- en oranje gekleurde Frankrijk te doorkruisen om
België terug binnen te komen, terwijl achter ons het PSM-massief door de eerste dikke sneeuwlaag van de
herfst werd bedekt.

Verslag: Jack London           Vertaling: Annette Van Houtte                 Foto’s: Paul, Frits, Jack, Krzysztof

Sima Regalo: de laatste toposessie
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